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Starum. Staveren.  
 

Echt waar: Starum is de oudste stad van Friesland (zie afbeelding. Bron:oudstaveren.nl)en eens de 

residentiestad van de Friese koningen, maar een historisch betrouwbaar beeld van het vroegste 
bestaan van deze stad was/is er niet. Een sage vertelt van Friso, een Indische vorstenzoon die na 
de dood van Alexander de Grote, met zijn leger uit Macedonië na vele omzwervingen en 
ontberingen in Friesland aan land was gestapt en vestigde zich daar nadat hij de eerste 
“grondvesten” had gelegd in de “ loffelijcke” Stad Stavoren…Na een regering van 68 jaren zou 
Koning Friso in Starum zijn begraven. 

Geen sage, dus op betrouwbare grondslag, was dat de Friese Koningen Adgils 

en Redbad (Radbout; zie afbeelding. Bron: Wikimedia)beiden in Starum zouden 
hebben geresideerd en daar later ook zijn gestorven. Wat men destijds evenmin 
met zekerheid wist was of Radboud een Friese, Angelsaksische of Deense vorst 
was omdat vier steden claimden Koning Radbout binnen hun wallen had 
begraven, te weten: Staveren; Helgoland; Hasseberg en Rabbelsberg. 
Weer later bleek dat ook de Vikingen Starum niet onberoerd had gelaten. De 

Noorse Koning Olaf Tryggvaason liep in het jaar 991 Starum binnen en 
plunderde de stad…. 
In het jaar 1060 kreeg Starum Stadsrechten en kwam in 1077 onder de heerschappij van de 
bisschop van Utrecht en moest daarna meer dan eens kiezen in de twisten tussen de Friezen en de 
Hollandse graven. Van graaf Floris V ontving Starum een handvest waarmee Starum het recht van 
tolvrijheid kreeg en waarna de handel en scheepvaart vlot uitbreidde. Maar zoals steeds kwam ook 
daaraan een einde na vele twisten en een grote brand. Daarom werd het steeds moeilijker om zich 

te handhaven als marktplaats waardoor de zeewering in verval raakte en ook hier de haven 

verzandde. 
Na eeuwen van bloei valt verval in en de stad kentert na het jaar 
1350….Starum werd zelfs in 1555 beschreven als een “Ellendig dorp” op 
het punt verlaten te worden….De grootste en oudste stad van Oud-
Friesland leed tegenslag op tegenslag. “Het Vrouwtje van Stavoren” 

(zie afbeelding. Bron:Wikimedia) herinnert ons nog steeds aan een 
tijdperk van weelde, rijkdom en menselijke overmoed….Er is van 
vroegere tijden in Starum niet veel overgebleven, maar van 
het stadje zelf gaat nog steeds een bijzondere bekoring uit. Bij alle 
verlies wat deze stad heeft geleden is één ding gebleven; Starum is 
en blijft een stad aan zee…  
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