
 
 
 
 
 
 
 
Ljouwert was volgens de overlevering in de vroege terpentijd een dichtbevolkte 
nederzetting; een dorp op een terp aan de samenvloeiing van drie stromen, namelijk de Ee, 
de Greuns en het Woudmanna-diep, welke samen uitmondden in de vroegere Middelzee. In 
deze tijd heette de nederzetting “Villa Lintarwrde”. Dit bleek uit een oorkonde uit de 8e 
eeuw, en omdat de nederzetting gunstig lag aan de Friese binnenzee ontwikkelden zich hier 
meer en meer handelsbetrekkingen met havensteden aan de Oostzee. In de 12e eeuw 
ontwikkelde de nederzetting zich tot een echte zeestad. Leuk om te vertellen is ook dat uit 
oude geschriften bleek dat de naam van het huidige Leeuwarden al rond de 12e eeuw op 
200 verschillende manieren werd geschreven! De zeestad bleef zich door ontwikkelen, maar 
daaraan kwam in het laatste kwartaal van de 13e eeuw een eind; de Middelsee slibt dicht 
waardoor een groot gebied droog komt te liggen. Leeuwarden wordt noodgedwongen een 
“Landstad” en ontwikkeld een nieuwe strategie voor haar toekomst wat in het jaar 1435 een 
hoogtepunt bereikt door de annexatie van de streken Oldehove, Cammingabuur, Hoek en 
Hoogterp. Deze namen kom je tot op de dag van vandaag nog steeds tegen als namen van 
woonwijken. Weer een stap verder, namelijk in 1498, verwierf Leeuwarden stadsrechten 
door Albrecht van Saksen, heer en meester van Friesland. Vanaf die tijd was Leeuwarden ook 

een Hofstad met als hoogtepunt de intrede van graaf Willem 
Lodewijk in 1584. Leeuwarden was ineens een residentiestad en 
beleefde tot 1748 een tijd van grote bloei tot Frieslands 
Stadhouder, Willem IV,(zie afbeelding) als benoemd stadhouder 
der Zeven Provinciën vertrok naar het 
huidige Den Haag. Met de dood van zijn 

moeder in 1765 verloor Leeuwarden als stadhouderlijk hof haar 
“luister".  Tot dan trok Leeuwarden als residentiestad tal van 
adellijke- en patricische families. Deze families hadden talrijke staten 
en stinsen in de provincie waarvan tot op de dag van vandaag nog 
vele bestaan en vaak geopend zijn voor het publiek. Vanuit de tijd als 
residentiestad zijn ook in Leeuwarden nog vele monumentale 
gebouwen bewaard gebleven. Hieruit kun je de hoge standaard van 
leven uit vervlogen tijden opmaken. Leeuwarden is nu als Water-
science-stad en haar Hogescholen én met haar kunst-, cultuur- en architectonische 
schoonheid de voornaamste stad uit de Friese Elf Steden! 
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