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WANDELDAG Vier, de dag dat u in Frentsjer – (Franeker) start. 

Dokkum-Dokkum. Dockum was, net als veel van de andere 11 steden, ook een zeestad. 

Dokkum is na Starum Frieslands 

oudste stad. De nazaat van 
Friso, prins Ubbo, zou in het jaar 

248 aan een inhammetje in de 

lauwerszee, de Ee, de plaats 

Dockamaburgh of Doccinga 
hebben gesticht….maar deze 

“kennis” behoort tot de vele 
sagen die friesland destijds rijk 

was. Dus de oorsprong van de 
naam Dokkum is niet bekend. 

 

 
Afbeelding bron; Dokkum promotie 

Wat wel zeker was, was dat Bonifatius zijn missie in het heidense Friesland volbracht en 
daar in het jaar 754 werd gedood, zie extra … omstreeks deze tijd was het zeker dat 

Dokkum een belangrijke nederzetting was aan de Ee. Zo rond het jaar 800 ontstond een 
nieuwe sage: Koning Gondebald ommuurde de stad. Maar wat wel weer klopte was dat 

Dockum als één van vier Friese steden zijn eigen muntrecht had . 
In de latere Middeleeuwen ontwikkelde Dokkum zich 

voorspoedig en bleef niet achter bij de andere Friese zee-
steden. Dockum beleefde in die tijden grote welvaart onder 

andere door de rederijen, visserij, scheepstimmerwerven, 

ankersmederijen, maar ook door het bier wat hier werd 

gebrouwen. In het jaar 1618 werd in Dockum het 

Admiraliteitsgebouw gebouwd (zie foto, bron wikipedia). 
Dit was tot 1646 dé vergaderplaats van het 

Admiratiteitscollege voor s’lands vloot en is hedentendage 
nog steeds te bezoeken omdat het Stedelijk museum er zijn 

intrek heeft genomen..  
Dokkum verloor het karakter als zeestad nadat “het slijck 
bij Dokkum met den aanwas” was ingedijkt. En zo kwamen 
in 1729 de Dokkumer Nieuwe Zijlen tot stand; er was 600 
hectare vruchtbaar land gewonnen door de indijking. Sinds die tijd is Dokkum een 
Landstad en is de nijverheid vooral op het binnenland gericht. Dokkum is nog steeds de 
meest noordelijke stad van Nederland  en staat bol van de monumenten  zoals de Ned. 
Hervormde Kerk (de huidige Grote of St. Martinuskerk)  uit de14e eeuw staat op de 
Markt en is gebouwd op de fundamenten van het oorspronkelijke gedachteniskerkje uit 
de 8e eeuw; het stadhuis uit 1608; natuurlijk het Admiraliteitsgebouw; de vele fraaie 
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woonhuisgevels en het schitterende Bolwerk waarover u deels loopt bij de start van dag 
5. 
Dokkum: Een kleine rustige stad; een nijvere gemeenschap, en één van de elf, maar zeker 
niet de geringste onder de zusteren!    
Extra… 

      Bonifatius, ook wel Bonifacius, geboortenaam: 
Wynfreth (Winfried) (nabij Exeter in Zuidwest-Engeland, 
672 of 675) Nb, Winfried betekent “Vredesvriend”.  
 In 754 reisde de ongeveer tachtigjarige Bonifatius alsnog 
met 52 andere missionarissen naar Friesland af in een 
poging de Friezen te kerstenen (bekeren). Onderweg liet 
hij onder meer heilige bomen omkappen en doopte hij 
Friezen die zich bekeerden tot het christelijk geloof. Dat 
niet alle Friezen veel respect voor de bisschop hadden, 
bleek op 5 juni 754. Onderweg naar een doopfeest werd 
de aartsbisschop die dag bij Dokkum overvallen en 
vermoord door Friezen. Of het de overvallers om buit ging 
of dat ze religieus geïnspireerd waren, is niet duidelijk. Na 
zijn dood werd de missionaris al snel heilig verklaard. 
(bron: Historiek 


